
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vakantie in Landalpark Hoog-Vaals in Vaals van 13 t/m 20 augustus met Meindert, Paul, Fred, 

Annie, Angela, Connie, Tineke en Nicoline. 
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Vrijdag 13 augustus 

Eindelijk, het is zover , we mogen op vakantie. De Bus vertrekt van de Marasingel in Arnhem om 10 uur 

met aan boord: Angela, Meindert en Fred. Eerst zingen we voor Meindert want hij is vandaag jarig!  

Hij krijgt een Tendens rugzak met cadeautjes en 

natuurlijk zingen we voor hem. We hebben ook 

een tas met slingers, daar gaan we vanmiddag het 

huis in Vaals mee versieren. 

Wij rijden naar Veenendaal , daar stapt Connie op, 

uitgezwaaid door haar zus en een begeleidster 

van haar woning. 

Op naar Eindhoven. Op het parkeerterrein van het 

Novotel komt Paul samen met de baliewerkster 

naar ons toe. We zijn bijna compleet! 

Na een zeer voorspoedige reis komen 

we aan bij Landalpark Hoog Vaals, daar 

betrekken we een dubbelhuis. Wat een 

weelde: allemaal een eigen kamer, twee huiskamers, 4 w.c’s, twee bubbelbaden, 2 sauna’s . Eens 

kijken of we het allemaal gaan gebruiken. 

Maar eerst komt Annie, gebracht 

door haar broer en schoonzus. Die 

lusten wel een kopje koffie want 

ze waren een beetje lang 

onderweg. 

 

Onze eerste maaltijd: soep, 

broodje hamburger en salade en 

het toetje komt later: vlaai met 

koffie, daar trakteert Meindert 

op. Pas na een wandeling over het 

terrein krijgen we dat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We   hebben genoeg gedaan vandaag, een voor een verdwijnen we naar bed: SLAAP LEKKER! 



 

Zaterdag 14 augustus 

We willen best uitslapen, dus 9 uur ontbijt is vroeg genoeg zeiden we gisteravond. Het lukt niet 

helemaal, om 8.45 zit iedereen aan de ontbijttafel. Lekker koffie!! Wat een koffieleuten……….alleen 

Tineke drinkt thee. We hebben wel zin om wat leuks te doen: Wat dacht je van het drielandenpunt, 

daar zitten we vlakbij. We zijn er zo met de bus en maken een mooie groepsfoto bij het 

drielandenpunt.  

 

 

Na het kopen van ansichtkaarten drinken we wat op een terras. 



 

We hebben vandaag een lunchpakket bij ons, we picknicken wel op een heel bijzondere manier: 

allemaal op je eigen steen! 

 

We zijn nog niet helemaal klaar, na de kaarten wil Fred toch wel heel graag zijn verzameling kralen 

uitbreiden. Bij de Action in Vaals hebben ze een grote doos met mooie houten kralen en ook de 

andere vakantiegasten vinden wel iets van hun gading: Connie een schrift, Meindert een hoed. 

Als ze klaar zijn zoeken ze Nicoline die vinden ze bij de kassa van de Aldi met een mega grote AH-

winkelwagen: Helemaal vol, gelukkig helpt iedereen met het inpakken van de bus en thuis met het 



 

weer uitladen. We schrijven de kaarten en gaan dan lekker eten. Paul en Tineke koken samen, pasta 

met tonijn en groente en salade. Heerlijk, het komt helemaal op en daarna nog een toetje. 

 

Wandelen, dat wordt al een goede gewoonte. Vandaag gaat bijna iedereen mee. Angela en Nicoline 

zorgen voor de koffie. Na nog wat gekeuvel, tv-kijken, en een afzakkertje gaan we lekker slapen. 



 

Zondag 15 augustus 

Zouden we nou weer om 9 uur ontbijten?????...... lukt weer niet: om 8 uur zitten de eerste mensen al 

aan tafel. Al snel is iedereen, uitgeslapen, aan tafel. Vandaag een gekookt eitje. En zo’n lekker 

zomerbrood uit de winkel van het park. En aardbeien, wat dacht je van een boterham met aardbeien 

en………………………..slagroom. Vandaag beginnen er opeens twee koffieleuten thee te drinken!! Het 

moet niet gekker worden…. 



 

Wij worden om 11.00 uur in het zwembad verwacht. Bijna iedereen, Tineke en Paul gaan samen een 

flinke wandeling maken. Het zwembad is groot, 4 baden en een glijbaan. Deze wordt door Fred en 

Meindert uitgeprobeerd, goedgekeurd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewandeling van Tineke en Meindert is ook leuk, een kerkmuseum met honderden heiligen beelden 

en een Kruisweg in de kloostertuin. Ze doen ook onze  ansichtkaarten op de bus, dat is nog het 

moeilijkste want waar staat er toch een brievenbus ?? er zijn er steeds minder. In het centrum van 

Vaals vinden ze er eindelijk een. 



 

We lunchen met een opgeklapte boterham op ons terras met panorama view. 

 

Even een paar uurtjes rust, sommigen nemen dat heel letterlijk een knappen een uiltje, wat zegt u?? 

doen een middagdutje. We sluiten de middag af bij het podium van het park. Daar is een optreden van 

Serge en Coco. Een buikspreek act met een heel leuk aapje, we lachen en zingen gezellig mee. 



 

 

We eten vanavond in het Wok-restaurant de Kroon in Margraten. Kwartiertje in de bus, maar dan heb 

je ook wat. 

 

Bij thuiskomst even samenvattingen van het voetbal kijken, Paul, Meindert en Annie vinden dat wel 

interessant. Het journaal daarna is niet zo vrolijk maar de natuurfilm daarna wel mooi en soms grappig 

door het commentaar van Andre van Duin. 



 

Maandag 16 augustus 

Na het ontbijt lopen we naar Bollo’s huiskamer daar gaan we spaarvarkens versieren met wel heel 

bijzondere korreltjes klei. Een leuk werkje en ze worden erg mooi. We mogen ze gelijk mee naar huis 

nemen want ze worden vanzelf droog, over 3 dagen, dat is gelukkig op tijd. Dan kunnen ze droog in de 

koffer, zien ze er niet leuk uit? 



 

We nemen onze lunchpakketjes mee en rijden snel naar de GaizaZoo. Een erg mooi park met dieren, 

om elke hoek weer nieuwe, ’t is erg leuk en gezellig. We eten onze boterhammen op in de volière met 

een heleboel vogels om ons heen, van het buitje wat net valt hebben we geen last. 



 

 

 



 

 

 



 

Als we naar huis gaan begint het wat serieuzer te regenen en we zijn best moe. Het is bijna 17.00 uur 

en dan gaat de GaizaZoo dicht. Tineke wil best de bus even halen, dat is heel fijn. 

 

Thuis is het eten snel klaar , zeker omdat Angela heel goed helpt en Meindert de potten appelmoes en 

worteltjes en doppers opendraait.  Aan het eind van de maaltijd komt Nicoline er opeens achter dat er 

geen toetje is. Daar is snel wat op gevonden. In de parkwinkel hebben ze gelukkig ijsjes!! 

 



 

Dinsdag 17 augustus 

Het is vanochtend weer droog. Gelijk na het ontbijt rijden we naar Valkenburg en we parkeren de bus 

bovenop de Cauberg. We lopen naar beneden want daar is de Gemeentegrot Mergelrijk. We maken 

een ritje met een trein en de chauffeur vertelt over het ontstaan en gebruik van de tunnels. 



 

We lopen het toeristische Valkenburg verder in, zien weinig van onze gading, eten onze boterhammen 

op een mooi plekje en lopen terug naar de bus. Op de terugweg lopen we door een straat waar veel 

waterschade is, alle restaurants en winkels daar worden leeggehaald en drooggemaakt. Ook in de kerk 

aan het eind van die straat heeft 1,5 meter water gestaan. Daar staat een blower heel hard aan om 

alles weer droog te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu moeten we de berg op! Onderweg rusten we een paar keer uit. Ook bij de Lourdes grot, daar 

komen we bij Bernadette weer helemaal op adem. Weer rustig verder. We rijden met de bus naar 

Vaals, daar moeten nog wat boodschappen gehaald worden. We maken twee groepen: Tineke gaat 

met 



 

Meindert, Annie en Paul naar AH en Nicoline gaat met Fred, Angela en Connie naar de Aldi. We doen 

voor de rest van de week boodschappen, dan zijn we daar mooi mee klaar. Om 15.30 zijn we thuis. Er 

is weer een voorstelling op het podium om 16.00 uur, maar niemand heeft daar meer zin in. En dat is 

nou zo mooi, niets moet in je vakantie dus we blijven lekker thuis. Intussen regent het ook weer, dus 

dan kan je ook maar beter binnenblijven. Opeens krijgen Meindert en Paul het toch op de heupen, ze 

willen biljarten! Nicoline gaat mee voor de foto’s, zo kunnen we weer wat van ons lijstje schrappen. 

Druk zo’n vakantie: niets moet, alles mag maar……….. niet te weinig maar ook niet te veel…. 

De ovens in onze huizen gaan aan want we eten vanavond pizza! Angela en Nicoline duiken daarna de 

sauna in, lekker 

hoor.  

Puzzelen, maar 

1000 stukjes. 

Meindert kan het 

heel goed. 

En natuurlijk 

kijken we weer 

de slimste mens. 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 18 augustus 

We beginnen de ochtend met een gebakken eitje. Gelukkig is de koffie tijdens het ontbijt al op dus 

kunnen we bijna gelijk door naar de bowlingbaan. Die hebben we een uur afgehuurd. Veel mooie 

lichtjes en rare geluiden. Fred is de winnaar met 111 punten: Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na een boterham uit het vuistje, kaas met tomaat, rijden we met de bus naar Simpelveld. Daar is de 

stoomtrein die ons naar Schin op Geul brengt en weer terug. Een prachtige route door de Limburgse 

heuvels, met een gezellig conducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis drinken we koffie met weer een vlaai, deze keer bosvruchten. We eten vanavond Chili con carne 

met rijst en veel sla, dat valt weer goed in onze magen. We kijken tv, gezellig met wat koffie en thee. 

Na de slimste mens verdwijnen we weer naar bed. 



 

Donderdag 19 augustus 

Onze laatste dag beginnen we weer met een lekker ontbijtje daarna worden we verwacht in Bollo’s 

club: we gaan een echte Limburgse vlaai maken. 



 

Vanmiddag kunnen we ze ophalen in de parkwinkel daar worden ze gebakken. Na de lunch rijden we 

met de bus naar Kasteel Hoensbroek het grootste kasteel van Nederland. Daar kan je uren dwalen, 

trappen op en af, gelukkig hebben ze ook een 21e eeuwse lift, een hele moderne!! 



 

Na het terrasje op de binnenplaats van het kasteel, nemen we nog een kijkje in de kleine kapel en het 

kasteelwinkeltje. Fred koopt er nog een mooie jojo. 

 



 

 

 



 

 

We rijden naar huis waar bij een aperitiefje Tineke en Nicoline de vakantieherinneringen uitdelen. 

 



 

Als we thuis komen halen we de vlaaien op, die zien er 

goed uit. Je zou er zo aan beginnen, maar dat doen 

we niet. Ze mogen mee naar huis samen met de 

Tendens placemat, het Tendens mondkapje, het 

spaarvarkentje en natuurlijk de Tendens 

vakantieherinnering. 

 

 

 

 

Om 17.45 komt Rowena voor het 

laatst voor Annie, zij geeft haar 

een mooi varkentje. 

In de brasserie in het park eten 

we onze laatste maaltijd, lekker 

hoor en zo snel ! 

 

 



 

Thuis hangen we nog een beetje rond, kijken de slimste mens of gaan in het bubbelbad, nu kan het 

nog! En de puzzel kwam vandaag ook af. 

 



 

Vrijdag 20 augustus 

Om 7.00 zitten er al mensen in de huiskamer, bijna helemaal klaar. Dat is haast te vroeg!! Om 8.00 uur 

het laatste ontbijt achter de kiezen, zelfs de margarine gaat op!! De meeste mensen hebben een 

aardige reis voor de boeg vandaag. Gelukkig hebben we voor een lunchpakketje ook nog brood maar 

dan is ook dat bijna op. Samen maken we het huis een beetje schoon, legen de vuilnisbakken 

enzovoorts. Om 10 uur staan de broer en schoonzus van Annie voor ons neus. We zwaaien haar uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan vertrekken 

wij ook om Paul 

in Eindhoven af 

te zetten, zijn 

taxi is keurig op 

tijd ook hem 

zwaaien we uit. 

Beetje te laat: we stonden in een file omdat er een ongeluk was gebeurd , zijn we in Veenendaal waar 

we Connie afzetten. Dan naar Arnhem, ook daar komen we een beetje te laat aan maar het voordeel is 

dat alle ophalers er al zijn. Wat een vrolijk weerzien, even bijpraten en dan zwaaien Tineke en Nicoline: 

Fred, Meindert en Angela ook uit.  

Het einde van een mooie en gezellige vakantie!! 


